
Beste  
 
Ik dacht dat ik droomde,  
dat ik een visioen zag.  
Er stond opeens een engel  
naast mijn gevangenis-bed. 
Ik zat stevig vast met kettingen  
en er zaten twee bewakers naast mij. 
Maar de kettingen vielen van mij af  
en de bewakers hadden niets door. 
Ik liep achter de engel aan,  
we liepen langs de wachtposten,  
door de poort van de gevangenis. 
We wandelden zo naar buiten! 
“Wat een mooi visioen”, dacht ik. 
Maar opeens was de engel weg. 
Ik stond daar alleen. 
Ik wreef in mijn ogen.  
Ik was wakker, dit was echt! 
God had een engel gestuurd  
om mij te bevrijden… 
Nu kan ik verder gaan  
met vertellen over Jezus. :-o  
 
De kettingen heb ik achtergelaten  
in de gevangenis. 
Misschien kunnen jullie  
er nog wat mee… 
Zoek ze op  
en je vindt een opdracht. 
 
Groet, Petrus 


