
Als één deel pijn heeft...
Ontdekactiviteit: Schrijf een kaartje voor iemand.

Ontdekactiviteit: Schrijf een kaartje voor iemand.

Bijbeltekst
"Als één deel van het lichaam pijn heeft, voelen alle andere delen die pijn ook. En als één deel van
het lichaam extra goed verzorgd wordt, genieten alle andere delen daar ook van."
- 1 Korintiërs 12:26 uit de Bijbel in Gewone Taal

"Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee. En wanneer één lichaamsdeel met
respect behandeld wordt, delen alle andere in de vreugde."
- 1 Korintiërs 12:26 uit de Nieuwe Bijbelvertaling

Nodig
- Postkaartjes
- Evt. Materiaal om zelf kaarten te versieren (gekleurd papier, lijm, stiften)
- De Bijbeltekst op papier

Uitleg activiteit
Lees samen het stukje uit 1 Korintiërs hierboven. Paulus zegt dat als één lichaamsdeel pijn heeft,
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de andere delen ook meelijden. Zo is het ook in een familie of in een kerk. Als één persoon het
moeilijk heeft, dan lijden de anderen met hem/haar mee...
Aan wie moet jij denken als er staat ‘Als een deel van het lichaam pijn heeft… ‘. Is er iemand uit
jouw Kliederkerk die misschien verdrietig is, ziek of eenzaam? Of misschien iemand uit de buurt of
uit je familie? Maak een mooi kaartje en stuur hem op.


