
Dromen en werken met een
profeet

Catechese (9-12 jaar) gaat over de profeet Jesaja.

Doelen van deze bijeenkomst:
• De kinderen leren dat een profeet iemand is die namens God spreekt.
• De kinderen maken kennis met de profeet Jesaja en met zijn visioenen en dromen over Gods
Rijk: een rijk van vrede en gerechtigheid.
• De kinderen dromen met Jesaja mee over Gods Rijk en geven vorm aan hun eigen voorstelling
van een betere wereld.
• De kinderen ontdekken dat het niet Gods bedoeling is om rustig af te wachten tot de dromen van
Jesaja werkelijkheid worden; wij moeten er zelf aan gaan werken.

Samenvatting
Je start de bijeenkomst met het bespreken van 'dromen'. Deze bijeenkomst gaat over dromen over
de toekomst: dromen over een wereld waarin mensen en dieren leven zoals God dat wil. Iemand
die over zulke dromen vertelde, was profeet Jesaja. Wat is eigenlijk een profeet? De kinderen leren
dat Jesaja een profeet was in de tijd dat de Israëlieten in ballingschap waren, ze verlangden terug
naar Jeruzalem. Samen lezen jullie een korte vertelling hierover. Vervolgens lezen jullie één van de
'dromen' van Jesaja uit de Bijbel. Deze gaat over de nieuwe wereld! De kinderen schrijven op wat
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volgens hen hoort bij 'de wereld nu' en bij 'de wereld die ooit komt'. Jullie bespreken hoe je nu al
kunnen leven volgens de wil van God, bijvoorbeeld door middel van het meewerken aan goede
doelen. Ten slotte maken de kinderen in tweetallen een actie-advertentie voor een zelfgekozen
goed doel!

Werkbladen:

Werkblad 9.1 – Goede doelen
Werkblad 9.2 – De profeet Jesaja
Werkblad 9.3 – Nu en ooit

Het programma en de werkbladen vind je in de bijlagen.


