
In het spoor van de Geest
Ontdek-activiteit: Blaas de bolletjes over de gekleurde lijnen.

Bijbeltekst
"Wij hebben ons nieuwe leven aan de Heilige Geest te danken. Laten we dus niet opscheppen
over onszelf. Of elkaar jaloers maken door te zeggen hoe goed we zijn. Maar laten we leven zoals
de Geest het wil."
- Galaten 5:25-26 uit De Bijbel in Gewone Taal

"Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst."
- Galaten 5:25 uit De Nieuwe Bijbelvertaling

Nodig
- Verschillende kleuren tape (rood, groen, blauw)
- Lichte balletjes in verschillende kleuren (in dezelfde kleuren als de tape)
- Stevige rietjes

Toelichting
De Heilige Geest is net als de wind… je kunt hem niet zien maar er gebeurt wel iets! Als mensen
leven met de Heilige Geest in hun hart, dan helpt hij hen om anders in het leven te staan. Met de
wind van de Geest in de rug volgen ze het spoor van God. Hij helpt je bijvoorbeeld om vriendelijker
te zijn, meer geduld te hebben, niet bang te zijn. Ook kan Hij je troosten in je hart als je verdrietig
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bent. Met dit spel kun je laten zien hoe de Heilige Geest werkt…

Opdracht
Plak de verschillende kleuren tape schuin op de grond. Zo krijg je verschillende lijnen die door
elkaar lopen, zoals je kunt zien op de afbeelding hieronder.
De groene lijn is bijvoorbeeld het spoor van 'blijdschap', de blauwe lijn het spoor van ‘vriendelijk-
zijn’, de rode lijn het spoor van 'moedig en dapper zijn'.

De deelnemers nemen een balletje in de juiste kleur en leggen die aan het begin van de lijn. Ze
proberen met behulp van een rietje en de wind die je daardoorheen blaast het balletje over de
lijnen te laten rollen. Lukt het om het balletje recht over de lijn naar het einde te krijgen!?
Zo is de Heilige Geest de wind in onze rug die ons op het rechte pad leidt.
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