
Abraham, Isaäk, Jakob | Proefje
Een natuurkundeproefje dat iets laat zien van de zegen van God aan Isaäk.

Deze werkvorm is een onderdeel van Bijeenkomst 1: Abraham, Isaäk, Jakob van
Catechesemethode Overhoop.

Proefje - zegen in overvloed

Duur: 15 minuten
Nodig: droogijs (te krijgen op bijvoorbeeld www.droogijs-direct.nl), handschoenen, warm
water, bellenblaassop (of iets vergelijkbaars), reep stof, grote en kleine schaal.

Voorbereiding

Kijk ter voorbereiding dit filmpje vanaf 1:54 minuten tot het einde van het proefje. Dit proefje ga jij
(of de gastheer/-vrouw van het huis waar je bent) met de jongeren doen. In het proefje komen de
wolken over je schaal heen stromen. Deze wolken staat voor de overspoelende zegen die Isaäk
van God krijgt.

Voor wie
13-16 jaar

Duur
0 - 20 minuten

https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/bijeenkomst-2-abraham-isaak-jakob
http://www.droogijs-direct.nl
https://www.youtube.com/watch?v=XToftLbTfjQ


Leg al het materiaal klaar en oefen alvast één keer het proefje, zodat je weet wat je te wachten
staat.

Uitvoering

Bij aankomst vertelt de gastheer/-vrouw iets over het leven van Isaäk, de zoon van Abraham, en
leest Genesis 26:1-6 en 12-17 voor. Duidelijk wordt dat hij de zegen van God in overvloed krijgt. Zó
veel dat anderen er bang van worden. Ook vertelt hij of zij een voorbeeld uit het eigen leven waarin
de zegen van God tot uitdrukking komt.

Vertel de jongeren dat jullie nu een natuurkundeproefje gaan doen dat iets laat zien van de zegen
van God aan Isaäk. Gods zegen maakt Isaäk steeds rijker en rijker en rijker. Gods zegen
overspoelt Isaäk helemaal. Dat gaan de jongeren beleven met de spullen die op tafel staan. Doe
het proefje zoveel mogelijk samen met de jongeren. Houd wel de veiligheid in acht rondom het
droogijs!

Maak foto’s tijdens het resultaat van het proefje als ‘oogst’ voor de tweede bijeenkomst.

Benoem aan het eind van het proefje de overeenkomst tussen het overlopen van de wolken uit de
schaal met de overstromende zegen van God aan Isaäk. Deze zegen is ook niet zomaar te vangen
(zeepbel erover) of binnen te houden, die zegen straal je uit naar de mensen om je heen.
Sommigen kunnen daar zelfs bang of jaloers van worden.

https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/abraham-isaak-jakob-deel-2

