
Kinderen van het Licht
Verdiepingsbijeenkomst over de doop. Als we gedoopt of opgedragen zijn in Jezus' Naam, dragen

we Zijn Licht.

Doelen van deze bijeenkomst:
• De kinderen leren dat Jezus zelf gedoopt is.
• De kinderen leren dat Jezus ‘het Licht van de wereld’ wordt genoemd, omdat Hij de Zoon van
God is en de mensen liet zien dat God veel van hen houdt.
• De kinderen ontdekken dat zij als gedoopte of opgedragen kinderen het licht van Christus met
zich mee mogen dragen.

Samenvatting:
In deze bijeenkomst horen de kinderen over de doop van Jezus en wordt hun eigen doop met Zijn
doop verbonden. In het verhaal over de doop van Jezus wordt Hij de ‘Zoon van God’, genoemd. Zo
wordt duidelijk dat het hier gaat om de Messias. Een van de manieren waarop Hij ook wel wordt
aangeduid, is ‘het Licht van de wereld’. Dit zien we terugkomen bij de doop als de dopelingen een
doopkaars mee krijgen. Wie gedoopt of opgedragen is, mag het licht van Christus met zich
meedragen. In deze bijeenkomst maken de kinderen ook kennis met deze betekenislaag van de
doop.
Je start met een spelletje waarbij kinderen voorwerpen raden die ze niet kunnen zien. Vervolgens
bespreek je het verhaal van Jezus' doop. Jezus noemen we ‘het Licht van de wereld’. Maar hoe liet

Voor wie
9-12 jaar

Duur
60+ minuten

Onderdeel van programma

Basiscatechese: Doop



Jezus dat dan zien? Wat deed Hij? Je bekijkt platen van wat Jezus deed, welke spreekt de
kinderen aan? Als wij gedoopt zijn, dragen wij dat Licht van Jezus met ons mee. Tenslotte
versieren de kinderen een kaars, welke ze thuis kunnen branden om hier aan te denken.

Werkbladen:

Werkblad 14.1 – Licht van de wereld

Werkblad 14.2 – De doop van Jezus

Werkblad 14.3 – Kind van het Licht

Het programma en de werkbladen vind je in de bijlagen.


