
Water race
Ontdek-activiteit: Spuit je bootje vooruit door het water!

Bijbeltekst
’s Avonds zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Kom, we varen naar de overkant van het meer’. Jezus
zat al in de boot. Ze gingen weg, terwijl de mensen achterbleven bij het meer. Er gingen ook nog
andere boten mee. 37 Toen begon het hard te stormen. De golven sloegen over de boot, en de
boot liep vol water…
Marcus 4:35-37

Nodig

Twee pvc dakgoten van 2 meter
Water
Foam waterpistolen
Lichte bootjes

Uitleg activiteit
Leg de twee dakgoten buiten op tafels. Zorg dat ze aan het begin en einde afgesloten zijn. Vul ze

Duur
0 - 20 minuten

Onderdeel van programma

Kliederkerk: Storm op het meer

Bijbelboek Marcus

Thema

Kliederkerk

https://www.bol.com/nl/p/water-zone-waterpistool-foam-15-x-4-cm-rood/9200000021395644/


met water.
Nu leggen twee deelnemers aan het begin hun bootje in het water. Na het startsein spuiten ze hun
bootje vooruit met het waterpistool.
Het bootje dat als eerst aan het einde van de buis is, heeft gewonnen!

Voorbeeld gespreksvragen

Heb je zelf (of je ouders) wel eens een boot bestuurd? Wanneer was dat en hoe vond je dat? 
Wat zou je doen als je midden op een meer vaart met je boot en er is slecht weer op komst?


